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Giới thiệu 

ễ kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời là một cơ hội tốt để 
trở về cội nguồn của chúng ta và để cho mình được truyền cảm 
hứng từ cuộc phiêu lưu thiêng liêng của Thánh Arnold Janssen. 

Ngày kỷ niệm có thể và nên là thời gian để tri ân và đánh giá sự phát 
triển công trình của Đấng Sáng Lập. Chúng ta tự hỏi mình về các sự 
thật lịch sử. Nhưng cũng cần phải biết những sự kiện này đã được kể ra 
sao. 

Về nguồn tài liệu, thì có rất nhiều và chúng tiếp tục tăng lên theo thời 
gian, đặc biệt nhờ vào việc xuất bản các bản thảo của Thánh Arnold, 
chẳng hạn như dàn ý các cuộc tĩnh tâm, bài giảng và các cuộc hội thảo 
thiêng liêng của ngài chỉ được đưa ra ánh sáng trong những năm 1974-
1976 và chỉ có trong ấn bản tiếng Đức của Analecta SVD-30 và SVD-
31.1 Mặt khác, nhiều tài liệu trong số này cho đến nay chưa bao giờ 
được sử dụng trong các chuyên khảo hoặc bài báo và đó là lý do tại sao 
việc khám phá nội dung mới là có thể, như được chứng minh bằng công 
việc của Nhóm Nghiên cứu Nguồn Arnold Janssen (một sáng kiến 
chung của SVD, SSpS và giáo dân ở Chile),2 hoặc tác phẩm hai tập của 
Fr. Andrzej Miotk, SVD.3 

 
1 Albert Rohner, Die Vortragstätigkeit P. Arnold Janssens, Part I and II, AN SVD-30 and 
-31, Romae 1974-1976. 
2 Roberto Diaz, Anneliese Meis (eds.), El dinamismo del Espíritu Santo y sus efectos en 
Arnoldo Janssen según sus cartas, conferencias y retiros”, Santiago de Chile: Andros Im- 
presores 2021. See: Verbum SVD, 2019, fasc. 3, 227-269. 
3 Andrzej Miotk, Untiring Missionary of the Word and the Spirit, Vol. I and II, Romae 
2022. 
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1875: Khám phá sức mạnh linh hứng của Thánh Arnold Janssen 

Các nguồn tài liệu đã trải qua một sự thay đổi lớn lao liên quan đến các mô hình thần học vào thời Công đồng 
Vatican II. Từ mô hình lấy thần linh làm trung tâm, trong đó trọng tâm chính là việc thờ phượng phụng vụ và 
rao giảng giáo lý, chúng ta chuyển sang mô hình lấy con người làm trung tâm, trong đó sự quan tâm đến Giáo 
Hội như một cộng đoàn và sự phục vụ thiên về một cuộc sống xứng đáng lại chiếm ưu thế. Vì lý do này, tư 
tưởng của Đấng Sáng Lập, bám chặt vào mô hình nửa sau thế kỷ 19, cần được hiểu theo bối cảnh lịch sử. 

Mặc dù các Dòng do Thánh Arnold thành lập đã bảo tồn mạnh mẽ đặc sủng truyền giáo của mình, nhưng sự 
hiểu biết thần học về di sản của Đấng Sáng lập phải được hiểu dưới ánh sáng của thời đại ngài. Các thế hệ 
thành viên mới của SVD phải đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là cập nhật thần học dựa trên sự hiểu biết 
về những diễn biến lịch sử và thần học. 

Những gì tôi sắp trình bày dưới đây là kết quả nghiên cứu của tôi về việc 
truyền tải lịch sử thiêng liêng của Arnold Janssen. Tôi cũng sẽ cố gắng đề 
xuất một số hướng dẫn thần học mà tôi cho là bắt nguồn từ kinh nghiệm 
của Đấng Sáng Lập và phù hợp với chúng ta ngày nay. 

I. Những cột mốc lịch sử của Thánh Arnold 

Cấu trúc lịch sử của bất kỳ công trình hay con người nào cũng đều xoay 
quanh những thời điểm quyết định. Tương tự, chúng ta tìm hiểu lịch sử 
của Thánh Arnold và công việc của ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta nói 
về cội nguồn gia đình của ngài, sự chuẩn bị cho chức linh mục của ngài, 
v.v. Bắt đầu từ việc thành lập Ngôi nhà Truyền giáo ở Steyl, lịch sử cá 
nhân của ngài gắn liền với lịch sử công trình của ngài. Kể từ lúc đó, chúng 
ta bắt đầu gặp cha Arnold qua việc sai đi những nhà truyền giáo đầu tiên, 
các tổng tu nghị, việc thành lập các hội dòng, v.v. Tuy nhiên, bằng cách 
này, chúng ta có thể gặp rủi ro là lịch sử cá nhân của Đấng sáng lập Arnold 
sẽ phần nào bị ẩn khuất trong lịch sử công việc của ngài. Vì lý do này, 
dường như chúng ta cần phải phác thảo các sự kiện chính trong lịch sử 
của Đấng Sáng Lập, đặc biệt chú ý không quá nhiều đến các sự kiện bên 
ngoài nói chung, nhưng nhìn đến những sự kiện hiện lên sự mới lạ của 
ngài ở cấp độ nhận thức về cuộc sống và ơn gọi. Chúng ta có thể gọi đây 
là lịch sử cá nhân: lịch sử thiêng liêng của Thánh Arnold. Mặc dù lịch sử 
công việc của ngài được nêu rõ ràng trong các ấn phẩm hiện có, nhưng 
điều này không phải lúc nào cũng đúng đối với lịch sử thiêng liêng của 
ngài. 

Trong việc tìm kiếm những khoảnh khắc xác định trong cuộc đời của 
Arnold, trước hết chúng ta sẽ chú ý đến hoạt động của ngài với tư cách là 
người cổ vũ Hội Tông đồ Cầu nguyện, gọi giai đoạn này là “thời của Trái 
tim” và sau đó đến thời điểm tăng cường lòng sùng kính của ngài đối với 
Chúa Thánh Thần, mà chúng ta sẽ gọi là “thời của Thần Khí”. 

1. Thời của Trái Tim (1866-1884) 
 
Trong cuộc đời các vị thánh vĩ đại của Giáo hội, thường xuất hiện một thời điểm quan trọng bắt đầu cuộc phiêu 
lưu thiêng liêng của họ. Thời điểm này có thể là là kết quả của sự can thiệp của Thiên Chúa, như trong trường 
hợp của thánh Tông đồ Phaolô, hoặc của một bước ngoặt quan trọng dẫn đến việc hoán cải, như trong trường 
hợp của Thánh Phanxicô Assisi. Arnold có trải nghiệm tương tự không? Chúng ta sẽ tập trung vào hai thời 
điểm mà chúng ta coi là quan trọng đối với cả Thánh Arnold lẫn căn tính SVD của chúng ta: nguồn gốc dấn 
thân truyền giáo của Thánh Arnold và nguồn gốc tên gọi của Hội Dòng chúng ta. 

1.1. Hội Tông đồ Cầu nguyện 

Trong cuộc đời của Thánh Arnold, chúng ta không thấy những mặc khải vĩ đại cũng như những bất hạnh to 
lớn của cá nhân ngài. Ngài là một đứa trẻ ngoan đạo, nhờ ảnh hưởng của vị linh mục phụ tá ở Goch, ngài đã 
tiếp tục học tập trong các học viện giáo hội cho đến khi được phong chức linh mục. Nếu chúng ta tìm kiếm 

 

 

 

 

34 Treasures of the Past and Experiences of the Present | Kho tàng ngày xưa & Trải nghiệm ngày nay 

Arnold Janssen, Đấng 

Sáng Lập các Hội 

Dòng Truyền giáo 

ở Steyl,  

tranh vẽ bởi  Br. Lucas 

Kolzem, SVD, 1910 



 

 

1875: Khám phá sức mạnh linh hứng của Thánh Arnold Janssen  
 

 

thời điểm quyết định trong hành trình thiêng liêng của ngài, chúng ta chắc chắn phải nhìn vào 
sự tham gia của ngài vào Hội Tông đồ Cầu nguyện từ năm 1866. Nhờ phong trào này, cuộc 
đời của ngài đã có một hướng đi mới. 

Sau khi thụ phong, Thánh Arnold làm giáo viên ở thành phố Bocholt. Có vẻ như công việc 
này chưa làm ngài thỏa mãn hoàn toàn. Chính ngài nhận xét: “Ở đó [ở Bocholt], tôi thấm 
nhuần ý tưởng làm nhiều hơn nữa cho lợi ích thiêng liêng của Giáo Hội và đặc biệt là các cơ 
sở truyền giáo ở nước ngoài.”4 Để làm “nhiều hơn nữa”, ngài phải tìm một hoạt động có thể 
tương thích với nghề nghiệp chính của mình là một giáo viên và Arnold đã tìm thấy khả năng 
này trong hoạt động tông đồ nói trên. 

Trong Tông Đồ Cầu Nguyện, tâm điểm là Thánh Tâm Chúa Giêsu mầu nhiệm. Các thành 
viên được kêu gọi cộng tác theo những ước muốn của Trái Tim Chúa. Những ước muốn này 
chủ yếu là vinh quang của Chúa Cha và ơn cứu độ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những 
người ở xa nhất. Nguồn gốc mối quan tâm truyền giáo của Thánh Arnold dường như nằm ở 
những ý tưởng này. Vì vậy, sứ mệnh huyền nhiệm của Trái Tim Chúa Giêsu đã trở thành một 
trong những sức mạnh tinh thần chính trong hoạt động của Thánh Arnold. Để đáp ứng nhu 
cầu hoạt động tông đồ này, Arnold đã đặt làm một bức tranh do chính ngài thiết kế: “Trái tim 
Chúa Giêsu giữa những đám mây”. Ngài sử dụng nó trong tập sách nhỏ dùng cho việc gia 
nhập Hội Tông đồ Cầu nguyện. Cuối cùng, khi hết trách nhiệm giảng dạy của một giáo viên, 
ngài có thể cống hiến hết mình cho việc truyền bá Hội Tông đồ Cầu nguyện. Với mục đích 
này, ngài bắt đầu xuất bản tạp chí truyền giáo Sứ giả nhỏ của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những 
hoạt động này sau đó đã dẫn ngài đến việc thành lập chủng viện truyền giáo ở Steyl. 

1.2. Trái Tim Chúa Giêsu và Ngôi Lời 

“Thời của Trái Tim” trong cuộc đời Thánh Arnold không chỉ gắn liền với việc thành lập 
chủng viện đầu tiên mà còn gắn liền với sự xuất hiện tên gọi của dòng nam: Dòng Ngôi Lời. 
Khi giải thích nguồn gốc của cái tên này, chúng ta thường nhớ đến việc gia đình Đấng Sáng 
Lập thường xuyên sử dụng chương Lời Tựa của Tin Mừng theo Thánh Gioan trong giờ cầu 
nguyện. 

Tuy nhiên, ở những thế hệ đầu tiên của Hội Dòng, lời giải thích này dường như chưa đủ. Cha 
Joseph Grendel, SVD, Bề trên Tổng quyền thứ tư, trong một bài viết sâu rộng về ý nghĩa tên 
của chúng ta, đã nói: “Đúng là điều này vẫn chưa được làm sáng tỏ đầy đủ và có lẽ sẽ không 
bao giờ có thể làm sáng tỏ đầy đủ cách nào và từ đâu mà cái tên này xuất hiện lần đầu tiên 
trong ý thức thiêng liêng của Tổ phụ và Đấng sáng lập của chúng ta, tức là, những lối suy 
nghĩ nào đã khiến ngài chọn tên này cho Hội Dòng của mình.”5

 

Bí ẩn phần lớn đã được tiết lộ nhờ những ghi chép của thư ký riêng của Đấng Sáng Lập, cha 
Hermann auf der Heide.6 Theo chứng kiến của vị thư ký, Arnold Janssen đã quyết định đặt 
tên là Dòng Ngôi Lời vào ngày 25/03/1875 (lễ Truyền Tin), vào lúc cám ơn sau Thánh Lễ, 
ngày lễ kỷ niệm sự nhập thể của Ngôi Lời. Hơn nữa, trong phụng vụ Tridentine, Thánh lễ kết 
thúc bằng nghi thức của “Tin Mừng Cuối Cùng”, trong đó Lời Tựa của Thánh Gioan được 
đọc mỗi ngày. Tất cả nội dung này chắc chắn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thánh Arnold. 

Từ căn cứ này, chúng ta cũng biết được rằng sự xuất hiện của tên chúng ta là do tác động linh 
hứng. Điều này có nghĩa là tên gọi của Hội Dòng chúng ta không nhất thiết phản ánh con 
đường thiêng liêng của Đấng Sáng Lập trước thời điểm này. Và vì vậy, chúng ta có thể cho 
rằng Ngôi Lời không phải là yếu tố chi phối trong linh đạo của Thánh Arnold, cho bằng Chúa 
Ba Ngôi, Thánh Tâm Chúa Giêsu và sau đó là Chúa Thánh Thần. 

Mặt khác, không thể nói rằng không có mối liên hệ nào giữa tên của chúng ta và con đường 
này. Chúng ta phải tìm lời giải trong mối tương quan giữa ý tưởng về Trái Tim Chúa Giêsu 

 

4 Josef Alt, Journey in Faith. The Missionary Life of Arnold Janssen, AN SVD-85, Romae 2002, 41. 
5 Joseph Grendel, „Titulus congregationis nostrae est Societas Verbi Divini“, Nuntius SVD, Vol. II, 1934, fasc. 1, 
74. 
6 Joseph Grendel, „Rundschreiben über den obersten und allgemeinen Zweck unserer Gesellschaft (Cons. 1) (Jah- 
resübung für 1945), Nuntius SVD, Vol. IV, 1944, fasc. 1, 147. 
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và Ngôi Lời. Theo một thư ký riêng khác của thánh 
Arnold, cha Hermann Sandkamp, “Đối với Arnold, 
Thánh Tâm Chúa Giêsu là sự nhập thể rõ ràng nhất 
của Ngôi Lời Thiên Chúa, hình ảnh Thiên Chúa 
được làm cho hữu hình và dễ hiểu, qua đó ngài có 
thể dễ dàng biểu lộ những ý tưởng của Thiên Chúa 
cho con người.”7 Thánh Arnold nói về sự kết hợp 
này giữa Trái Tim Chúa Giêsu và Ngôi Lời Hằng 
Hữu Nhập Thể trong các bản văn thần học của ngài8 
và thể hiện nó trong “bức hoạ chủ chốt”,9 trong đó 
chúng ta nhìn thấy Trái Tim Chúa Giêsu nhưng với 
dòng chữ Et Verbum caro Factum est đề cập đến 
Ngôi Lời. Bằng cách này, đối với Thánh Arnold 
nghĩa rõ ràng hơn của “Ngôi Lời” trước hết là Chúa 
Con được Chúa Cha công bố (Hr 1,1-2), và do đó, 
tất cả những lời được công bố bởi ‘Ngôi Lời Con 
Thiên Chúa đã làm người’ này (các Tin Mừng), và 
bởi Chúa Thánh Thần (toàn bộ Kinh Thánh).10 

 

2. Thời của Thần Khí (1884-1909) 

Năm 1884 đánh dấu một sự thay đổi rất có ý nghĩa 
trong lịch sử thiêng liêng của Thánh Arnold. Trong 
cuốn tiểu sử về Đấng sáng lập, cha J. Alt nói rằng từ 
đó trở đi lòng sùng kính Chúa Thánh Thần chiếm vị 
trí trung tâm.11 Hiểu rõ thời điểm này có thể giúp 
chúng ta nhận thức câu chuyện về Thánh Arnold 
một cách sinh động và toàn diện hơn. Đồng thời, 
chúng ta sẽ cố gắng đề xuất một nền tảng thần học 
cho linh đạo chung của Gia đình Arnoldus. 
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2.1. Nguồn gốc sự thay đổi trong sở thích 
thiêng liêng của thánh Arnold 

Chúng ta cố ý không nói đến một “sự thay đổi”, mà 
là một “sự chuyển đổi thì đúng hơn”, vì lòng sùng 
kính Chúa Thánh Thần rất mạnh mẽ nơi Thánh 
Arnold trước năm 1884. Sự thay đổi này là kết quả 
của cuộc gặp gỡ của ngài với những người có liên 
hệ với Hội Huynh đệ của Chúa Thánh Thần ở 
Vienna, đặc biệt với thị kiến của bà Magdalene 
Leitner và cha giải tội của bà là Ferdinand Medits, 
CM. Bà tuyên bố rằng bà đã nhận được các thông 
điệp từ Chúa Thánh Thần dành cho Thánh Arnold 
và cho Hội Dòng. Toàn bộ chủ đề này đã được 
nghiên cứu và kết quả được công bố trong cuốn tiểu 
sử vĩ đại về Đấng sáng lập do F. Bornemann và J. 
Alt biên soạn và trong cuốn sách của tác giả K.J. 
Rivinius.12 Trong nhiều năm, Thánh Arnold đã tránh 
xa những thị kiến, nhưng tình yêu nhiệt thành của 
ngài dành cho Chúa Thánh Thần vẫn còn nguyên 
vẹn cho đến cuối đời. Ghi chú cá nhân của ngài từ 
năm 190613 là minh chứng rất rõ ràng cho điều này. 
Dưới ảnh hưởng này, những lời cầu nguyện của Hội 
Dòng đã được sửa đổi, thêm những lời cầu xin Chúa 
Thánh Thần, các Hội Dòng của các nữ tu nhận được 
một tên khác với Dòng nam, các nhà thờ được xây 
dựng để tôn vinh Ngôi Ba Thiên Chúa, v.v. 

Bất chấp tất cả những điều này, điều đáng ngạc 
nhiên là khái niệm về thời điểm quan trọng này 
không được phổ biến trong Gia đình Arnoldus. Tại 
sao điều này xảy ra? Trước hết, bản thân Đấng sáng 
lập cũng không nói nhiều về chủ đề này. Sau đó, 
người viết tiểu sử đầu tiên về cha Arnold – sử gia 
Hermann Fischer, SVD - dường như không coi thời 
điểm này là quan trọng. Chỉ có tiểu sử hiện đại mới 
đề cập đến chủ đề này một cách cởi mở. Mặc dù vậy, 
chủ đề quan trọng này thường bị bỏ qua khi kể 
chuyện thiêng liêng của Đấng sáng lập. Điều này có 
lẽ là do sự thay đổi trong mô hình thần học sau 
Vatican II. Những tiết lộ riêng tư đã trở thành một 
chủ đề ngoài lề và thậm chí - có lẽ - làm hổ thẹn. 

Có lẽ cách xử lý thích hợp nhất cho vấn đề này là 
chấp nhận nó như một sự thật lịch sử đơn giản. 
Chúng ta không có nghĩa vụ phải tin vào những điều 
được cho là mặc khải đó, nhưng – hoàn toàn không 
phải như vậy – vâng, thật hữu ích khi biết tác động 
này có ảnh hưởng gì đến Arnold Janssen và công 
việc của ngài, bởi vì khi chúng ta tránh né những câu 
hỏi này, lịch sử tâm linh của Đấng sáng lập trở nên 
mờ mịt và thiếu hiểu biết. Ngoài ra, những điều 
không được hiểu rõ sẽ không mang lại hứng khởi gì.

 
 

7 Hermann Sandkamp, An heiligen Quellen. Aus der religiösen Gedankenwelt des Dieners Gottes P. Arnold Janssen, Steyl 1947, 7-8. 
8 Kleiner Herz Jesu Bote [Little Messenger of the Heart of Jesus] = HB, 6 (1874), 44. 
9 A term used by Jacob Reuter, Zeszyty Werbistowskie, 7/1996, 72. 
10 The Common Constitutions and Statutes of the Society of the Divine Word from the Year 1891, Steyl 2011, 10-11. 
11 Alt, Journey, 390. 
12 Karl Josef Rivinius, Der Heilige Geist in der Spiritualität der Steyler Missionare – Der Beitrag von Arnold und Johannes Janssen und 
Richard von Kralik, Studia Instituti Missiologici SVD 114, Siegburg: Franz Schmitt Verlag 2019. 
13 Arnold Janssen, Persönliche Aufzeichnungen aus dem Jahre 1906, AN SVD-55, A. Rohner (ed.), Romae 1981. 
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2.2. Hai cái Tên – một Đặc sủng 

Sự thay đổi trọng tâm trong linh đạo của Thánh Arnold mang lại những kết 
quả quan trọng đối với các Hội Dòng do ngài thành lập: chúng ta có cùng một 
Đấng sáng lập, chúng ta cầu nguyện cùng những lời cầu nguyện, chúng ta chia 
sẻ cùng một đặc sủng truyền giáo, nhưng chúng ta có những tên gọi khác nhau. 
Danh xưng “Ngôi Lời” đưa Hội Dòng nam hướng về sự nhập thể và Lễ Giáng 
Sinh, trong khi danh xưng Nữ Tỳ của Chúa Thánh Thần đưa các Hội Dòng nữ 
đến gần hơn với Lễ Hiện Xuống. 

Vào thời của mình, cha Fritz Bornemann hoài nghi về khả năng tìm ra cơ sở 
thần học thích hợp để hợp nhất hai danh hiệu này, đặc biệt vì lòng sùng kính 
Chúa Thánh Thần dường như được nhấn mạnh hơn trong những lời cầu 
nguyện. Bornemann bày tỏ điều đó bằng những lời sau: “Đã có những nỗ lực 
giải thích tình huống đặc biệt này của Dòng Ngôi Lời sử dụng thần học phức 
tạp. Nhưng chính các tác giả của những lập luận này lại không tin vào những 
điều đó.”14 

Trên thực tế, Ngôi Lời và Thần Khí được kết hợp chặt 
chẽ với nhau. Chúng ta thấy điều đó trong Kinh 
Thánh. Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần cùng thực hiện 
hành động sáng tạo: “Một lời Chúa phán làm ra chín 
tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” 
(Tv 33,6). 

 
 

14 Fritz Bornemann, „Zwei Genos- 
senschaften mit dem gleichen Ge- 
betbuch“, NV, 1962 Juni, 1037. 

 
 
 
 
 
Việc nhập thể của Ngôi Lời được thực hiện nhờ “Quyền năng từ 
trên” (Chúa Thánh Thần), Chúa Thánh Thần xuống trần gian từ 
cạnh sườn mở của Ngôi Lời trên thập giá (x. Ga 7,37-39). Các 
môn đệ chỉ có thể hiểu và rao giảng Tin Mừng khi họ nhận được 
Chúa Thánh Thần (x. Cv 2). Cuối cùng, sự nhập thể của Ngôi 
Lời bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần xảy ra trong Giáo Hội 
ngày nay trong Bí tích Thánh Thể, và mặt khác, khi thi hành sứ 
vụ, chúng ta coi mình là những người tiếp nối sứ vụ của Ngôi 
Lời nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Thần Khí Chúa ngự 
trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi y, để tôi loan báo Tin 
Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18). 

Thần học về Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần này rất phù hợp với 
linh đạo Ba Ngôi của chúng ta, như Hiến pháp Dòng Ngôi Lời 
cho thấy: “Lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi là lễ chính của Dòng, 
trong lễ này chúng ta mừng mầu nhiệm Ngôi Lời vĩnh cửu và 
Chúa Thánh Thần được sai đến. Ơn gọi thừa sai của chúng ta 
được lập bởi mầu nhiệm nguồn cội này.” (HP. 405). Bằng cách 
này, thay vì nhấn mạnh sự khác biệt về tên gọi, chúng ta phải 
tìm kiếm những khoảnh khắc chung, theo cách mà Dòng Ngôi 
Lời hướng về Chúa Thánh Thần, và các Dòng được thánh hiến 
cho Chúa Thánh Thần luôn có chiều kích Ngôi Lời trong đời 
sống và sứ vụ của họ. Trên thực tế, suy nghĩ này được nhận thấy 
ở nhiều người và các cộng đoàn của Gia đình Arnoldus. 
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Chỉ cần nói thêm rằng sự hiệp nhất giữa Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần được nhấn mạnh một cách mạnh mẽ 
trong di sản thiêng liêng mà Thánh Arnold đã để lại cho chúng ta. Chỉ cần nhớ đến lời cầu nguyện “Nguyện 
xin ánh sáng Ngôi Lời và ân sủng của Chúa Thánh Thần” hay “bức hoạ chủ chốt” mà chúng ta đã nói ở trên, 
trong đó cả Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời Nhập Thể được phác hoạ. Trong hình ảnh này, chúng ta phải xem 
xét sự hiện diện vô hình của Chúa Cha, giống như trong khung cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa. 

II. Phá vỡ ma trận Fischer! 

 Cụm từ kỳ lạ “phá vỡ ma trận Fischer!” là một lời kêu gọi cải tổ cách chúng ta kể câu chuyện 

thiêng liêng của Thánh Arnold. Cha Hermann Fischer là tác giả của cuốn tiểu sử đầu tiên về 

thánh Arnold Janssen và cuốn sách đầu tiên về linh đạo của ngài – Anh chị em là đền thờ của 

Chúa Thánh Thần.15 Bản thân Fischer nhìn nhận tác phẩm của mình như sau: “Cuốn sách này 

là nỗ lực đầu tiên trình bày tính nguồn gốc (…) của Cha Arnold cũng như để hiểu và đánh 

giá cao những thực hành đạo đức của ngài (…).” Bản thân tác giả coi tác phẩm này chỉ đơn 

giản là một khung kiến trúc để có thể xây dựng được nhiều hơn nữa. “Nhiều người, đặc biệt 

là những người con thiêng liêng của thánh Arnold, nên đi sâu hơn vào đời sống thiêng liêng 

của ngài và việc phụng sự Thiên Chúa nhằm sử dụng những nguồn thánh thiêng từ linh đạo 

của ngài cho ơn cứu rỗi các linh hồn.”16 

Mặc dù là nỗ lực đầu tiên nhưng đây là một cuốn sách được viết rất tài năng, thể hiện qua 
cách trình bày và lập luận rõ ràng. Nó cũng có ưu điểm là đến từ ngòi bút của một người biết 
rõ về Đấng Sáng Lập. Những lời ngài viết cách đây khoảng 90 năm đã được ứng nghiệm 
trong suốt thời gian từ đó đến nay. Thật vậy, nhiều người khác đã hoàn thành nỗ lực của ngài, 
đi sâu hơn vào linh đạo của Thánh Arnold. Nhưng có một số khía cạnh cần được xem xét lại. 

 Trước hết, trong những thập kỷ gần đây, chính khái niệm về linh đạo đã thay đổi. Đời sống 

tâm linh không được coi là “việc sùng kính yêu thích” của bạn, vì cách tiếp cận này không 

phản ánh chính đời sống Kitô hữu. G. Cavazos-Gonzalez trong Lời nói đầu của cuốn sách có 

tựa đề rất ý nghĩa Beyond Piety: The Christian Spiritual Life, Justice, and Liberation, tạm 

dịch: Vượt lên trên lòng đạo đức: Đời sống tâm linh, công lý và giải phóng Kitô giáo đã viết: 

“Linh đạo Kitô giáo không chỉ đơn giản là những thực hành đạo đức hay tôn giáo. Vượt ra 

ngoài lòng đạo đức, chúng ta thấy rằng linh đạo Kitô giáo chủ yếu và nhấn mạnh nhất về đời 

sống trong Chúa Thánh Thần. Hơn cả việc đạo đức, đời sống Kitô hữu là một ơn gọi, một ơn 

gọi trong thế gian, một chương trình cuộc sống và một sự chia sẻ sứ vụ của Thiên Chúa.”17 

Nhưng tác phẩm của Fischer được cấu trúc xoay quanh “những sùng kính” của Thánh Arnold. Đây là “khung 
kiến trúc” của Fischer mà chúng ta gọi là “ma trận Fischer”. Đó là một khái niệm linh đạo tĩnh, không kết nối 
tốt với cuộc sống thực tế của Thánh Arnold. Để làm cho cuộc thảo luận về linh đạo của ngài trở nên rõ ràng 
và truyền cảm hứng hơn, chúng ta phải tránh nói về Arnold theo lối lịch sử, dựa trên hệ thống hóa lý thuyết, 
và bắt đầu nói về đời sống tâm linh của Arnold dựa trên những sự kiện cụ thể của cuộc đời ngài, mà không bỏ 
qua bất kỳ điều nào trong số đó bởi vì, trong công việc của ngài, những tranh đấu và nghi ngờ, những niềm vui 
và sở thích, sự sáng tạo và niềm đam mê sứ vụ của ngài, điều chúng ta đang tìm kiếm là kho báu ẩn giấu trong 
mối quan hệ của ngài với Thiên Chúa, một mối quan hệ rất phong phú có nhiều tên gọi. 

 

Dariusz Pielak, SVD (Ba Lan) 

Nhà nghiên cứu linh đạo của thánh Arnold Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Hermann Fischer, You are the Temple of the Holy Spirit, The Spirituality of Blessed Arnold Janssen, 1932, transl. Paul LaForge, Rome 1999. 
Đã có bản dịch tiếng Việt với tên: “Anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần:…” do Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ. 
16 Fischer, You are the Temple, X. 
17 Gilberto Cavazos-González, Beyond Piety: The Christian Spiritual Life, Justice and Liberation, Wipf & Stock Publishers 2010. 
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Hermann Fischer, SVD, 

(1867-1945) 
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